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Geachte moslims,

Het onderwerp van onze preek van vandaag gaat over
de waarde en betekenis van het geloof.

Allah, de Heer der Werelden, zegt in de heilige Koran:
“Zij die (voor Allah) bewust leven, geloven in het
onzienlijke, verrichten het gebed en geven van wat Wij
hun hebben geschonken op de weg van het goede, om
het welbehagen van Allah te verkrijgen.” (Soera al-
Bagqara, vers 3)

Op een dag vroeg de engel Djibriel (vrede zij met hem)
aan onze geliefde Profeet ¥ over het geloof, en de
Boodschapper van Allah % antwoordde: “Geloof is dat
je gelooft in Allah, in Zijn engelen, in Zijn Boeken, in
Zijn Profeten, in de Laatste Dag en in het goede en
kwade van het lot.” (Moeslim, Birr, 6747)

Beste gelovigen,

Geloof is een licht dat in het hart van de mens straalt.
Allah, de Verhevene, heeft ons een grote gunst en
zegen geschonken door ons te laten geboren worden uit
moslimouders. Dat is een van de grootste zegeningen
waar we ons bewust van moeten zijn.

Toch zijn er mensen die dit geloof pas na lange
zoektochten, diepe crises, pijn en beproevingen vinden.
Maar wij, die dit als vanzelfsprekend hebben gekregen,
beseffen vaak niet de waarde ervan en behandelen dit
kostbare erfgoed als iets alledaags.

De waarde van geloof wordt pas echt begrepen
wanneer men het dreigt te verliezen. In de stormen van
de moderne wereld wordt de mens steeds meer
gecentreerd rond zijn eigen verlangens, terwijl de
duivel met allerlei listen probeert de waarheid te
verhullen. In zulke tijden is het moeilijk geworden om
te zeggen: “Nee, wat mijn Heer heeft bevolen, dat is de
waarheid!” — en zo te gehoorzamen aan Allah’s wil
ondanks de verlokkingen van het ego en de wereld.

Helaas zijn velen van ons in deze tijd moslims
geworden die niet van lezen of leren houden, die hun
geloof slechts van hun voorouders hebben geérfd.
Daardoor worden we zwak in het beschermen van ons
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geloof en beseffen we de waarde ervan niet zoals het
hoort.

Laten we niet vergeten dat geloof niet stevig wortelt in
het hart door enkel te horen wat anderen zeggen.
Geloof wordt versterkt door overtuigend bewijs, ware
kennis en oprechtheid. Een geloof dat niet wordt
gevoed door de Koran en de Soenna, en niet wordt
geleerd van de ware geleerden, zal bij de eerste storm
omvergeblazen worden. Want het ego is altijd geneigd
tot het verkeerde, en de duivel tooit het valse met de
kleren van de waarheid om ons te misleiden.

Daarom moeten we, als we ons geloof willen
behouden, het versterken door kennis, door daden en
door ons te omringen met rechtschapen mensen.

Geloof is als een boom: als haar wortels niet gevoed
worden met kennis, verdort ze; als haar takken niet
besproeid worden met goede daden, draagt ze geen
vruchten.

Zo niet, dan laten we ons meeslepen door het
bedrieglijke ego en nemen we het valse voor waar aan,
verblind door mooie woorden en verleidelijke ideeén
— moge Allah ons daarvoor behoeden. Vooral in een
niet-islamitisch land als het onze kunnen we, door de
gewoonten en levensstijl van niet-moslims na te
volgen, onbewust verwijderd raken van onze eigen
identiteit en geloof.

Dierbare broeders,

Geloof schenkt de mens waardigheid en rust; het
verlicht het hart en geeft het geduld en vrede. Een hart
dat vervuld is van geloof verdraagt de tijdelijke
moeilijkheden van het leven met geduld. Een gelovige
die leeft met geloof, wendt zich zelfs tegenover de dood
met rust en hoop tot de barmhartigheid van zijn Heer.

Ik besluit mijn preek met een vers uit de Koran: “Allah
is de Beschermer van degenen die geloven. Hij leidt
hen uit de duisternis naar het licht.” (Soera al-Baqara,
vers 257)
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